
Stadsverfraaiing Helmond  
 
Het is wel laat maar hopelijk niet te laat voor mijn bijdrage aan stadsverbetering (visie) Helmond 2030. 
Zowat alle ideeën zijn wel de revue gepasseerd dus daar wil ik aan voorbij gaan.  
Mijn idee zal naar verwachting wel eens veel Helmonders kunnen aanspreken omdat dit een bekend 
beeld is wat velen hebben gezien in Spaanse steden als bv. Barcelona en Taragona. 
Onlangs zag ik in de krant een leuke foto (zie bijlage) die veel sfeer gezelligheid en leefbaarheid 
uitstraalt. Een ietwat zuidelijke sfeer zou je kunnen zeggen.  
  
En ik dacht waarom niet in Helmond zoiets creëren?  We hebben de ruimte om een soort van 
Ramblas te maken in ons centrum. Op de plaats van het oude kanaal zou je mi. een brede laan met 
platanen, veel winkeltjes terrasjes, zitbanken ed kunnen maken die als een mediaan door het centrum 
loopt en wat tevens ook goed kan aansluiten bij het centrumplan wat voor de komende jaren op stapel 
staat.  
Deze “Ramblas” stadsverfraaiing hoeft het centrumplan niet te verstoren en zal dit zelfs versterken mi. 
Ik ben geen deskundige maar heb toch het eigenwijze idee dat dit financieel haalbaar zal zijn. Als het 
gerealiseerd zou worden zou dit uniek in Nederland zijn en wel eens veel dagjestourisme kunnen 
trekken.  
Kortom een prachtige gelegenheid om Helmond eens echt te verfraaien en op de kaart te zetten als 
leuke gezellige winkelstad. Laten we deze kans grijpen zou ik voorstellen. 
  
John Görtjes 

 

 


